Bizarre klussen met vakantiebussen

De volgende dag bleek het grootste deel van de toeristen in een opperbeste stemming te verkeren. Er was niets voorgevallen dat aanleiding gaf tot het fronsen van wenkbrauwen, het weer was goed en het hotel had gezorgd voor een ontbijt waar zelfs een destructiebedrijf als de firma Roos een compleet etmaal op had kunnen teren. Het is in de reiswereld algemeen bekend dat een goed hotel balsem is voor het humeur en dat goede maaltijden pure wondermiddelen zijn. Kreunend door een overdosis aan geklutste eieren, gebakken repen spek en warme saucijzen kwamen de passagiers het parkeerterrein opgedrenteld en ze spreiden een zorgeloosheid en opgewektheid ten toon die Jan deed huiveren. Toen hij had gemerkt dat hij voor een vast bedrag zoveel mocht eten als hij wilde, had hij zich met hart en ziel op de buffetten gestort die midden in de ruime eetzaal stonden. Hij had gegeten tot hij zich begon te schamen en was daarna zijn koffer gaan halen. Hij piekerde er niet over om zijn bezittingen toe te vertrouwen aan een kruier, maar hij was de enige, merkte hij. ‘Een vreemde jongen,’ hoorde hij een Engelse vrouw tegen haar man fluisteren toen hij zuchtend onder het gewicht van de koffer achter haar langs liep. 

[bookmark: _GoBack]Een oudere Nederlandse mevrouw die zich had voorgesteld als ‘mevrouw Snijders, kinderarts in ruste, oud maar niet versleten’ tuitte haar lippen en de kinderen van het Belgische echtpaar Vanabeelen drukten een hand tegen de mond om niet in lachen uit te barsten. Jan vertrok nauwelijks een spier. Hij schoof de koffer in de ruimte onderin de bus en ging stoer aan de linkerkant op de achterste bank zitten. Hij zag dat het grootste deel van het Belgische en Nederlandse contingent reizigers dankzij het roulatiesysteem nu in het achterste deel zat en dat de Engelsen waren opgestoomd naar de voorkant. Mevrouw Snijders maakte een beweging alsof ze naast hem wilde komen zitten, maar deinsde terug toen ze Jan zag opschrikken en ging een bank te ver naar voren. Het Engelse stel dat voor haar hoorde te zitten had nu geen plaats meer en eiste zijn rechtmatige plaatsen op, maar het geschil kon door Suzanne in vrede worden geregeld en zonder wanklank reed Lee Chase Williamsport uit. De dikbuikige chauffeur had de afgelopen dagen nauwelijks een woord gezegd, maar zelfs hij kwam los. Jan hoorde hem een paar maal lachen en elke keer leek het of een stel lege vaten over een houten plankier werd gerold. 

Chase reed pal naar het noorden, daverde vlak voor Elmira Pennsylvania uit en de staat New York in en sloeg na een klein half uur af naar het noordwesten. Hij hield er flink de gang in en de Italiaan, die zich de eerste dag aan iedereen was komen voorstellen maar die door niemand werd aangesproken omdat zijn Engels ijzingwekkend was, werd bijna languit het gangpad ingeslingerd. Hij wilde een papiertje weggooien toen Lee een bocht om ging en het was een wonder dat hij niet pas tegen de achterkant tot stilstand kwam. Hij hopte wanhopig op één been, klemde zich vast aan het eerste het beste hoofd en hijgde nog toen de bus al twee kilometer verder was. Suzanne stuurde snel een paar dozijn glimlachjes de bus in en meldde via de microfoon dat snelheid heel goed was omdat er dan meer tijd overbleef voor de wondere watervallen bij het plaatsje Niagara Falls. Daar zagen de meeste aanwezigen zeer naar uit, dus ze protesteerden pas tegen het eindeloze doorjakkeren toen een gevoel van trek de herinneringen aan het uitvoerige ontbijt begon te verdringen. Tegen die tijd was het ruim na het middaguur en was het plaatsje Batavia in zicht. Daar zou gepauzeerd worden voor een maaltijd, zei Suzanne. De afspraken met het restaurant waren al gemaakt. 

Om kwart voor een was Lee aan de rand van Batavia. Om twaalf voor een zat hij volkomen klem in een verkeersopstopping die het stadje van centrum tot buitenwijk volkomen had lamgelegd.
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