Om de afdrukstand te wijzigen  ga je naar het tabblad ‘Pagina-indeling’ en vervolgens naar de groep ‘Pagina-instelling’. Je klikt dan op de knop ‘Afdrukstand’ en kiest voor ‘Liggend’. 

Het afdrukvoorbeeld bekijk je door op de knop ‘Bestand’ te klikken en vervolgens op ‘Afdrukken’. 

[bookmark: _GoBack]Mevrouw Eberson was gekleed voor het wetenschappelijk middagmaal. Het had lang geduurd eer het te jeugdig turkoois haar stond die dag, waarop onwillekeurig ook haar gedachten om graven dwaalden. Wat ze al niet verzonnen! Een honderdvijftig jaar dode bouwmeester… Hoeveel excursies zou Hugo nog in elkaar zetten, eer hij, verzadigd en vermoeid, zijn pantoffels onder haar tafel uitstrekte! Denken maakte Betty bleek en onvoordelig. En sedert Hugo’s vertrek die morgen, in het pak van Jurmans en met zijn twijfelachtig pentagram, terwijl zij achter de vitrages de weg afspiedde om zich te vergewissen, of Ida van Eelders het in haar ongeduld wagen zou de hoek om te slaan, had ze, haars ondanks, slechts gedacht. Om Zus’ thema trokken haar overpeinzingen als prikkeldraad, en tussen de algebraproblemen, haar door Hugo junior voorgelegd, staarden haar Ida’s sterke ogen aan; het ganse schoolschrift scheen met ogen bezaaid. Ook om de kinderen zou ze liever thuis zijn gebleven, haar aard neigde niet naar feestelijk vertoon. Vroeger had zij zich dit in een zwak ogenblik wel bekend. Doch de zwakke ogenblikken waren zeldzaam in haar leven, sinds alle noden werden tot deugden. Alleen berouwde haar de belofte omtrent het feestgewaad, ontwerp: professor Eberson. Veel champagne zou ze moeten drinken, eer ze voor dit opgetogen blauw het passend gezicht vond. Betty Eberson geeuwde. De boog kon niet altijd gespannen zijn.  

Uit: ‘Beurtvaart’ van Top Naeff  
